
Woordje vanuit de werkgroep 
Na het succesvolle jaar 2024 begonnen wij op 6 januari 2025 
weer met ons taalcafé. We bleken in een soort stroomversnelling 
terecht te komen, waarbij de aantallen de pan uitrijzen. In 
december 2024 hadden we 50 vrijwilligers, inmiddels zijn dat er 
al 56, en het blijft maar doorgaan! Daarnaast gebeurde er heel 
veel voor en achter de schermen. Vandaar dat we het alweer tijd 
vonden voor een nieuwe nieuwsbrief.  
 

41! Een nieuw record! 
Het nieuwe jaar brengt een enorme 
toename van het aantal bezoekers 
met zich mee. Op 13 februari was 
het wel heel druk bij ons taalcafé. 
Er waren wel 41 bezoekers! Dat is 
een nieuw record! Vanaf die middag 
ligt ons bezoekersaantal (op een 
enkele uitzondering na) tussen de 
35 en de 41 personen! Dat is heel gezellig, mensen helpen 
elkaar en iedereen is blij! Maar er is ook veel meer geluid in de 
zaal en mensen kunnen elkaar niet goed meer verstaan. De 
werkgroep probeert te zorgen voor meer ruimte. Hopelijk gaat 
dat snel lukken!  

Bingo! 

Op 23 januari verzorgden studenten Social Work van 
Hogeschool Inholland een bingo voor onze bezoekers en 
vrijwilligers. 
Terwijl in zaal 1A nog hard gezwoegd werd op het aanleren en 
leren van Nederlands, werd ondertussen de barruimte 
omgetoverd tot een bingo-ruimte, met lange tafels waarop overal 
etagères met lekkernijen stonden. Het zag er super feestelijk uit.  
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En het werd ook echt een feestje. Om 15.30, nadat iedereen 
voorzien was van koffie en thee, begon de bingo. We gingen 
meteen voor de volle kaart en na iedere vijf getallen deden we 
een beweegoefening; de beentjes naar voren, de beentjes naar 
achter, het was lachen geblazen. 
Tussendoor werden we ook nog verwend met heerlijke hapjes 
gemaakt door de buurtmoeders uit Alkmaar. Het was echt een 
hele gezellige, verbindende middag die zeker voor herhaling 
vatbaar is. 

 

Afghaanse lekkernij 
Op 27 januari en op 10 februari had onze 
lieve Afghaanse bezoeker Najeeba allerlei 
Afghaanse zoete lekkernijen voor ons 
meegenomen, die ze zelf had gebakken. 
Heel bijzonder! Het smaakte allemaal 
heerlijk! Dankjewel Najeeba! 
 

Wissel in de werkgroep 
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Onze werkgroep heeft sinds de start in juni 2019 een paar 
wisselingen gekend, maar sinds maart 2022 waren Wil, Solveigh 
en Josje een hecht team. Helaas heeft Solveigh vanwege 
gezondheidsredenen een stap terug moeten doen.  

Tegelijkertijd kwam Floor op ons pad. De klik tussen Wil, Josje 
en Floor is heel goed en dus bestaat de werkgroep van Alkmaar 
Taal Thuis vanaf januari 2025 uit Wil, Floor en Josje.  

Floor zal een aantal taken overnemen van Josje, waaronder het 
secretariaat en regelmatig de taalcafé-middagen leiden.  

Hieronder leest u de stukjes die Solveigh en Floor hebben 
geschreven:  

Beste mensen, 

Enkele jaren heb ik met veel plezier, samen met 
Wil en Josje, deel uitgemaakt van de werkgroep 
Alkmaar Taal Thuis. Als taalvrijwilliger vond ik 
het werk voor de werkgroep een waardevolle 
verdieping. Het volgen van cursussen en 
bijeenkomsten voor coördinatoren vond ik 
bovendien altijd erg inspirerend. 

Helaas is het werk door mijn verslechterende gezondheid steeds 
zwaarder geworden. Nu Floor als nieuw lid is toegetreden tot de 
werkgroep, kan ik met een gerust hart het stokje aan haar 
overdragen. 

Ik blijf me natuurlijk inzetten als taalvrijwilliger, want daar ligt 
mijn hart: bij taal en bij het contact met mensen uit 
andere culturen.  

Lieve groet, Solveigh  

Hoi! Mijn naam is Floor Greeuw en ik maak sinds kort deel uit 
van de werkgroep Alkmaar Taal Thuis. Via een bijzondere 
ontmoeting kwamen Josje en Alkmaar Taal Thuis op mijn pad. 

Tijdens mijn eerste bezoek aan het taalcafé 
wist ik al meteen dat ik hier meer voor wil 
gaan betekenen.  Alles klopt: de gezelligheid, 
de behulpzame vrijwilligers, de gemotiveerde 
bezoekers, leuke activiteiten, netwerken en 
natuurlijk taal! Het voelt zo goed! En al 
helemaal als ik later hoor dat ik Solveigh kan 
vervangen in de werkgroep en wat taken van 
Josje kan overnemen.  

Taal en cultuur staan al langer centraal in mijn leven. Via mijn 
studie Culturele Antropologie ben ik terechtgekomen in Mexico 
Stad waar ik Nederlands heb gegeven. Terug in Nederland 
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werden dat inburgeringslessen.  Maar ook mijn ervaringen bij 
een AZC, als floormanager bij Felix Meritis & het 
Tropentheater, op het secretariaat van Casa Migrante. Het 
komt allemaal terug.  

Ik zie erg uit naar de samenwerking met Josje en Wil, de 
vrijwilligers en bezoekers en hoop nog veel van alles en 
iedereen te kunnen leren. 

Floor Greeuw 

Commissies 

Zoals u eerder heeft kunnen lezen zijn we 
als werkgroep bezig geweest om te zoeken 
naar manieren om de werkdruk te verlagen. 
Tot onze blijdschap hebben vrijwilligers zich 
aangemeld om commissies te vormen: 

• Annego, Margo, Anita en Josephine 
vormen samen de denktank voor de 
vrijwilligersmiddagen. 

• Francisca, Elly en Frans vormen de uitjes-commissie. 
• Sjaak R. heeft het maken van de badges voor nieuwe 

vrijwilligers op zich genomen.  

Met vertrouwen kijken we uit naar wat deze commissies in het 
komende jaar zullen organiseren.  

Bezoek 

Bij taalschool Inova zijn veel vrijwilligers actief. Er zijn mensen 
die helpen als les assistent, 
budgetcoach, vrijwilliger 
buitenactiviteiten, gastvrouw, 
maatschappelijk begeleider en nog 
veel meer. Natasja Limmen zet 
zich in als vrijwilligers-coördinator om al deze mensen te 
begeleiden. Op 6 januari was Natasja bij ons taalcafé op bezoek 
om te zien hoe wij ons inzetten voor onze bezoekers. Het was 
een heel fijn bezoek, leuk om te zien hoe enthousiast Natasja 
werd! 

Op 10 februari was Linda Gielen bij ons op bezoek. Linda werkt 
bij Zaffier en is regionaal verbinder 
statushouders. Zij is van mening dat 
werk een grote rol speelt in het gevoel 
van geworteld zijn. Linda ondersteunt 
uiteenlopende projecten die 
vluchtelingen met een verblijfsstatus aan 
het werk helpen.  
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Daarmee hoopt ze ook iets te doen aan de arbeidskrapte. Linda 
was, net als Natasja, enorm enthousiast over alles dat mensen 
bij Alkmaar Taal Thuis kunnen doen. Zij heeft beloofd dat we 
vaker contact met haar zullen hebben. Dat doen we natuurlijk 
heel graag, ons doel is immers ook om bezoekers te helpen hun 
weg in onze maatschappij te vinden en een zinvol leven te 
leiden.  

Chinees kunstwerk  

 

Op 29 januari 2025 was het Chinees Nieuwjaar. Begin februari 
kregen wij van twee Chinese bezoekers een kunstwerk. Dit 
kunstwerk is door hen meegenomen uit China. Je ziet een 
Chinees woord (zie rechter foto) met daarin 12 dieren. 

Als je goed kijkt, zie je dat alle Chinese dieren in het teken staan 
van dit woord. Dit woord betekent geluk hebben en gelukkig 
zijn. Dat is dus wat deze Chinese mensen iedereen bij Alkmaar 
Taal Thuis toewensen. Wat lief he? Het kunstwerk is te 
bewonderen aan een van de muren in onze zaal.  

Nieuw materiaal 

 
       een deel van de nieuwe boekjes 

Via een vrijwilliger hoorden we dat er gratis leermateriaal te 
downloaden is dat Melkweg heet. Melkweg is gemaakt voor 
mensen die nog niet goed kunnen lezen of schrijven, maar ook 
voor mensen die dat al wel kunnen, is het heel fijn materiaal.  
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We hebben begin februari 59 nieuwe boekjes in de kast staan: 
Op de groene boekjes zie je een A, die boekjes zijn het 
makkelijkste. 

Op de rode boekjes staat “van A naar B”, dat is alweer een 
stapje moeilijker dan de groene boekjes.  

De blauwe boekjes zijn het lastigste, daar staat “van B naar C 
op”.  

Er zijn ook vier rode boekjes waar “rekenen” op staat.  

Drukkerij Print-factory uit Broek op Langedijk 
heeft voor ons de boekjes voor een laag bedrag 
afgedrukt en ingebonden. Heel veel dank René 
en Robert van Print-Factory! 

Ontmoet2025 

Josje en Floor waren donderdag 13 februari naar Ontmoet2025 
in de Vest. Een bijeenkomst georganiseerd door Team Vrijwillig 
voor o.a. vrijwilligerscoördinatoren. Ontmoet2025 stond in het 
teken van ontmoeten, verbinden en reflectie.  

Om 14 uur startte de middag met de theatervoorstelling 'Rode 
loper uit, achterdeur dicht'. De acteurs van werktheater Durven 
& Doen namen ons op een kritische, maar vooral op een ludieke 
manier mee in de uitdagingen en kansen van werken met 
vrijwilligers. 

Vragen zoals 'hoe werf je vrijwilligers, hoe goed ken je je 
vrijwilligers, wat kan er beter in je organisatie' kwamen aan bod.  

Na de voorstelling gingen we, onder genot van een drankje, 
verder met elkaar in gesprek. Het was een inspirerende middag! 
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Iftar 

Volgende maand is het weer 
ramadan. Moslims over de hele 
wereld vasten dan van zonsopkomst 
tot zonsondergang. Als de zon onder 
is, mogen zij eten. De eerste maaltijd 
na zonsondergang noem je de iftar. 
Op zaterdag 15 maart om 18 uur 
organiseren onze wijkmoeder Nezha, 
onze vrijwilliger Najat en onze 
bezoeker Meral een Iftar maaltijd voor 
alle mensen die dat wel eens mee willen maken. De kosten zijn 
7,50EUR. Er mogen ook mensen komen eten die GEEN moslim 
zijn. Opgeven kan bij Najat of Meral. Houdt onze website in de 
gaten voor de details.  

Save the date  

Zet alvast in je agenda: De vrijwilligersmiddag zal op 
woensdagmiddag 2 april plaatsvinden in ontmoetingscentrum 
Wijkwaard. 
Tijdstip en programma volgen later. 
 
 
Namens de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis bedanken we 
iedereen die zich voor ons taalcafé inzet.  
 
Wil Schriek, Floor Greeuw en Josje Toby 
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